Max et Koffie sont copains
Aantal bladzijdes: 45
Jaar van uitgave: 1996
Uitgever: Calligram

Samenvatting: 
Max en Koffie zijn 2 hele goede vrienden. Op school zaten Max en Koffi in de pauze op een bankje dat volgens Michel zijn plaats is. Hij word boos en scheld Koffi uit over zijn huidskleur. 
Ze krijgen ruzie. Koffi leent een spel van Max en dus komt Max bij Koffi langs om het spel te brengen. Hij ontmoet zijn familie, met hen en Koffi hebben ze het over discrimineren. Op een morgen op school willen Max en Koffi wraak nemen op Michel. Ze krijgen ruzie met ouderen jongens en Michel neemt het op voor Max en Koffi waarop ze vrienden worden. 

Uiterlijk, kenmerken hoofdpersoon:
Er zijn 2 hoofdpersonen: Max en Koffie. Max is blank en Koffie is donker, dat zijn ook de enige verschillen tussen hun 2. Ze komen voor elkaar op en kunnen soms daarom ook vechten. Beide zijn ze ook wraakzuchtig. 

20 Woorden: 
même - dezelfde
dispute - strijd/ruzie
les voyages - reizen
le croire - geloven
couleur - kleur
l’amitié - de vriendschappen die
grave - ernstig
le rejette - verwerpen het
comprendre - begrijpen
bataille - strijd
les gens - mensen
la misére - armoede
la guerre - oorlog 
mort - overleden/dood
la vengeance - wraak
menaces - bedrijgingen 
pareils - hetzelfde/zoals
mettez-vous - zet jezelf 
mignon - lief
chance - geluk
http://www.songteksten.nl/songteksten/51762/wij-zijn-twee-vrienden.htm 
Het boek gaat over discrimineren maar ook vooral om vriendschap! En daar gaat dit liedje over. Het maakt niet uit hoe je er uit ziet, vriendschap zit van binnen.


